
16 seizoenen de Engel van Hoorn 
- Een overzicht – 

 
Seizoen 2007-2008: thema: “Wie moet je geloven?” 

 
25 november 2007  Film: “As it is in heaven” (140 personen) 
    Muzikale medewerking: Vivace 
20 januari 2008  Thema: “Gezondheid: Wie moet je geloven?” (100 pers.) 
    Sprekers: Annet de Kroon - Bax en Sjoerd Blomme 
    Muzikale medewerking: het Sint Janskoor 
10 februari 2008  Thema: “Milieu: wie moet je geloven?” (60 personen) 
    Sprekers: Cees van der Maat en Ron Rote 
    Muziek: Vocallure, Theater: Kerk in de kantlijn 
16 maart 2008  Thema: “Media: wie moet je geloven”? (50 personen) 
    Sprekers: Martin Menger en Sebastian Olma 
    Muziek: musicalgroep Sowieso en theater:”Nog nooit gehoord” 
20 april 2008   Thema: “Politiek: wie moet je geloven (45 personen) 
    Sprekers: Patricia Kusters, Harry van Lunteren en Michiel Pijl 
    Muziek: Roel Goedhart (gitaar) Hidde Hoogstraten (piano) 
18 mei 2008   Thema: Wat moet je geloven? O.a. speed-daten (80 pers.) 
    m.m.v. Marja & Frederik de Groot en het koor Uptight 
 
 
Seizoen 2008-2009: thema: “Wat maakt het verschil?” 

 
21 september 2008  Thema: de generatiekloof: motto“Jonge honden en oude ballen” 
    M.m.v.: Het Schoorkoor en jeugdorkest de Herleving 
    Sprekers: Cor Kooyman en Marieke de Heer (100 pers.) 
19 oktober 2008  Thema: vroeger en nu: “Swiebertje of Gooise vrouwen?” 
    m.m.v. Theaterhuis West: Martijn Groenendijk (70 pers.) 
16 november 2008  Thema: Gezag en ontzag: “Zijn we te tolerant?” 
    Sprekers: Frank Meisen (wijkagent), Klaas en Wilma Vijn 
    (leerkrachten), Ruud Stijnhaus (kinderrechter) en  

Marjolijn Mokveld (Raads-onderzoeker) (40 pers.) 
Muzikale medewerking: Peter Zandberg: piano en gitaar 

21 december 2008  Thema: Macht en onmacht: “Koning, keizer, Jan modaal” 
    M.m.v. Verteltheater: Marijke Faas (50 personen) 
18 januari 2009  Thema: Arm en rijk: “Geld maakt gelukkig?” 

Sprekers: directeur Rabo, uitkeringsgerechtigde, deurwaarder 
en voorzitter van de voedselbank 
Muziek: dwarsfluittrio”(45 personen) 

15 februari 2009 Thema: Anders dan anders: motto “Normaal of abnormaal? 
Spreker: Jan Oost, column: Ton Heijboer, Theater: Henk 
Hazenhoek;  m.m.v. Cello kwartet en Expreszo (55 pers.) 

15 maart 2009 Thema: Toeval: motto “Toeval of niet?” (50 personen) 
 Sprekers: Bert Saan, Jeroen Muis en Jeannet Willemsma 
 Muzikale medewerking: Ooker 
19 april 2009 Thema: conflicten: “havik of duif” (40 personen) 
 Sprekers: Toos Weel en Gerard Breed 
 Muziek: blokfluitensemble van Gerard Boedijn 
17 mei 2009 Thema: Zin of onzin: “Geloven of niet? “ (80 personen) 
 Diverse kerkelijke genootschappen o.a. Doré, de R.K. Kerk  

en het Apostolisch genootschap Muzikale medewerking:   
koor Zingenderwijs 



Seizoen 2009-2010: Thema: “Waar gaan we naar toe?” 

 
20 september 2009 Rituelen: “Oude en nieuwe rituelen” (30 personen) 
 Sprekers: Henk Schouten (religieuze rituelen), René Feller 

(rituelen en sport) en een uitvaartleidster; Muziek: Vivace 
18 oktober 2009 Zorgen:  motto: “Zorgen om de zorg” (40 personen) 
 Sprekers: Ineke Ruiter (H.W.K.), Lisan Scholtens (Buurtzorg) 
 Jolande Roelofsen (Omring en Hans van der Mee (patient) 
 Muziek: dwarsfluittrio 
15 november 2009 Film: Gran Torino (65 personen) 
20 december 2009 Thema: Extreem gedrag “Uitgekotst of uitgekozen” (50 pers.) 
 Sprekers: Michiel Pijl, Patricia Kusters, Wim van Hilten en Joke 

van Diepen m.m.v. Douwe Kamstra (acteur, coach) 
 Muziek: muziekgroep Glorious 
17 januari 2010 Thema: Privacy: “Is big brother watching you”? (40 personen) 
 Sprekers: Robert de Boer (tandarts), Chris van der Meij 

(politicus), Annet Kooiman (Rabobank) en Frank Meisen (agent) 
 Muzikale medewerking: Anita Rol en André Elders 
21 februari 2010 Thema: de Vergrijzing: “Wie heeft de toekomst?”(90 pers.) 
 Sprekers: dhr. I.Helelespe, dhr. M.Attaibi, dhr. R.Sabin en Rob 

Overmars m.m.v. verteltheater Erik Post en het Keukenkoor 
21 maart 2010 Thema: het onderwijs: “Leren over (het)leven” (40 personen) 
 Sprekers: prof. Chris de Koster, Johan Goosens (coach), 

 Mw. Wysenfeld en mw. Teerink (Vrije School) 
Muziek: het blokfluitensemble 

19 april 2010 Thema: de strafmaat: “Wie niet horen wil moet voelen” (ong.40) 
Sprekers: Frans Douw (Gevangenisdirectie), Anne Kooi 
(gevangenispredikant)  en Irinda de Groen (Exodus) 

 Muzikale medewerking: het Grote Waalkoor o.l.v. Alwies Cock 
16 mei 2010 Thema: Geloven: “Wat bezielt ze” (ruim 40 personen) 
 Woordvoerder van Amnesty, Emmaus, de Voedselbank, de 

Wereldwinkel, Amahoro en de Zonnebloem 
 Muziek van een gelegenheidskoor 
 
 
 VU PODIUM 
 
Woensdag 15 april 2009 Geloof en gezondheid,  

Joke van Saane, docent godsdienstpsychologie aan de VU 
 
Woensdag 6 mei 2009 Geloven in vernieuwing, spiritualiteit, economie en politiek 
 m.m.v. Emeritus hoogleraar Bob Goudzwaard 
 
Woensdag 14 oktober 2009   Geluk en wat het leven de moeite waard maakt 
 Spreker: Bert Muschenga, hoogleraar wijsgerige ethiek 
 
 
                       Tijdens deze bijeenkomsten waren steeds ong. 50 personen aanwezig 
 
 
 
 
 
 
 



Seizoen 2010-2011 Thema: “Terug naar de bron” 
 
 
19 september 2010 Thema: Familie: “Van je familie moet je het hebben” (45 pers.) 
 Sprekers: Jim Komijn over stamboomonderzoek en Egbert en 

Alie Kooiman over leven in een groot gezin (“de tafel van 13”) 
 Theater: gebroeders Groenendijk, muziek : Edwin Hinfelaar

  
17 oktober 2010 Thema: over genen en cultuur: “Waar komen we vandaan?” 
 Sprekers: Ellen Hoogenboezem (van Indonesische komaf, 

mevrouw Hoos (uit Suriname) en een meisje uit Turkije. 
 Muzikale medewerking: soul en gospelkoor Uptight (50 pers.) 
 
21 november 2010 Thema: was vroeger alles beter: “Is geluk een herinnering?” 
 Sprekers: P. de Wilde, Wil Groot, Ina Hoogland en Jan Gorter 
 Harpduo van muziekschool Gerard Boedijn (65 personen) 
  
19 december 2010 Thema: vragen rond geboorte: “Alle begin is moeilijk” 
 Sprekers: Margreet van der Kwast (vroedvrouw) en  

Annet Vink (ervaringsdeskundige) en muziek:  
Grote Waalkoor o.l.v. Alwies Cock (40 personen) 

 
16 januari 2011 De film “After the wedding” wordt vertoond 
 Een Scandinavische film over morele dilemma’s en goede 

bedoeldingen, bedrog en bezieling  (55 personen) 
 
20 februari 2011 Thema: De VOC mentaliteit “Is J.P.onze held?”  

Sprekers: Carel de Jong, Saskia Langedijk en 
Ger Roos, Muzikale medewerking van Ooker  
o.l.v. Feico de Leeuw (65 personen) 

 
29 maart 2011 Thema: Wat wil je doorgeven? “Wat telt echt?” 
 Sprekers: Sebastiaan Hol, Paul Lassooij, Jean Paul Strik, 

Gerdien Beumers en Marjon van der Lee 
 Muzikale medewerking: blokfluitensemble Diapente:  

muziekschool Gerard Boedijn (35 personen) 
 
17 april 2011 Thema: Democratie: “Heeft de meerderheid altijd gelijk?” 
 Of “Gelooft u in de democratie?” Sprekers: Alwies Cock,  
 Arhur Helling, Jos Kamminga en Wim van Hilten. 
 Muzikale medewerking Anton Greefkens, Theater: KIK 

 “Kerk in de kantlijn” uit Monickendam (35 personen)  
 
15 mei 2011 Thema: Bronnen in onszelf: de weg naar binnen en naar buiten  

Sprekers: Tim en Kirsten Berkeveld, Hans Goote en Lyda Pauw 
Muzikale medewerking: Vocalure (50 personen) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



Seizoen 2011-2012: thema: De 7 hoofdzonden 

18 september verkenden we het thema ijdelheid of hoogmoed tegenover 
nederigheid. We staan stil bij uiterlijkheden, maar ook bij allerlei andere aspecten van 
dit thema. Muzikale medewerking werd verleend door de Hale Bopp 4 (40 personen) 
 
16 oktober ging het over Lust en onkuisheid tegenover kuisheid. En we dachten na 
over de achterliggende onderliggende gedachte. Muziek van muziekschool Gerard 
Boedijn  (25 personen) 
 
20 november stonden we stil bij de hebzucht de hunkering naar méér als 
tegenhanger van de gul-heid. Het theater werd verzorgd door Frederik de Groot. 
Muziek en zang door het Pieter Tensen Trio (55 personen) 
 

18 december ging het over Jaloezie of afgunst tegenover naastenliefde. We buigen 
ons over de vraag wat ons jaloers maakt en waarom.  Muzikale medewerking werd 
verzorgd door het Parcivalkoor (65 personen) 
 
15 januari 2012 draaiden we de film “Il y a long temps que je t’aime” (55 personen 
 
19 februari 2012 ging het over gulzigheid tegenover matigheid. Medewerking werd 
verleend door Theatersportgroep Expreszo en het slaaporkest van Edwin de Herder 
(60 personen) 
 
18 maart 2012 ging het over toorn of gramschap tegenover zachtmoedigheid. Erik 
Post en zijn verteltheater verleent zijn medewerking evenals muziekschool Gerard 
Boedijn (40 personen) 
 
15 april 2012 ging het over luiheid of traagheid tegenover ijver met medewerking van 
‘bewegingstheater het Octaaf’ (40 personen) 
 
Zondag 20 mei sluiten we af met een meer algemeen thema over deugden. UpTight 
verleende muzikale medewerking. Jan – Simon Minkema en Hans Otjes namen het 
theaterdeel voor hun rekening en er waren columns van Ron Rote, Ton Heijboer en 
Lammy Taanman. (65 personen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Seizoen 2012-2013: thema: Op zoek naar de grens 
 
16 september 2012  Thema: ”Grenzen stellen:“Tot hier en niet verder” (45 personen) 
                                              Sprekers: o.a.Jan Geerlings, Ilse Broekema en  
                                              m.m.v. muziekschool G.Boedijn 
21 oktober 2012  Thema: Grenzen tussen volken en culturen  
                                               “Jij bent zo mooi anders” (75 personen) 
                                              Sprekers: Huseyin Anadolukasibi, Moniek de Meza en Ellen                
                                              Hoogeboezem; Muziek: Superkanja en Zingenderwijs en  
                                              Theaterhuis West 
18 november 2012  Thema: “De grens tussen leven en dood” (50 personen) 
                                              Sprekers: Peter en Ingrid Groenendijk, Hans van der Mee,  
                                              Afra Wester en Ko Uiterwaal;  
                                              Muziek: Pisakoor ‘Zingen voor je leven’ 
16 december 2012  Film: “Things we lost in the fire” (50 personen) 
20 januari 2013  Thema: Grenzen tussen mannelijk en vrouwelijk  
                                              “Mannen komen van Venus, vrouwen van Mars?”  (40 pers.) 
                                              Sprekers: Dineke Kampherbeek, Eelco Franzen 
                                              Muziek: Hale Bopp 4 en Paula en Muriel Snoeijer 
17 februari 2013 Thema: Stuiten op je grens“Waar ligt voor u de grens?” (45 pers) 

Sprekers: Truus Zeelenberg en José van Amstel, Muziek: Spiro 
Musica, theater van Expreszo; column: Ton Heijboer 

17 maart 2013 Thema: Grenzen aan de vrijheid, (75 personen) Sprekers: Nico 
Groot en Onno van Veldhuizen, Muziek: Jan Zuidema  

21 april 2013   Thema: Grenzen tussen religies“Op zoek naar de grens”:75 pers 
    Sprekers: Jan Stortenbeker, Eric Kamperman, Bulent Helelespe  
                                               en Selami Yuksel; Muziek: Uptight 
26 mei 2013:                          Thema: Grenzen overschrijden: “Over de grens” (70 personen),              
                                               Muziek: Hoornse Brassband, verteltheater Erik Post 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Seizoen 2013-2014:  Thema: zintuiglijk leven 
 
Zondag 15 september  ging het over het gezichtsvermogen onder het motto: 
“Bekijk het maar”. M.m.v. Helene de Bruijn (fotografe), de familie Drenth (een blind 
echtpaar) en Elsbeth Post (beeldhoudster) muzikale medewerking van Shantymen 
Kaap Hoorn. (Er waren ongeveer 45 aanwezigen) 
 
Zondag 20 oktober ging het over het gehoor onder het motto “Oostindisch doof of 
horendol” m.m.v. muziekgroep Ooker, therapeute Marion Melse, K.N.O.arts Milene 
Raming en Ineke Ruiter van de H.W.K. 
(er waren 70-80 aanwezigen) 
 
Zondag 17 november ging het over de reukzin onder het motto “in geuren en 
kleuren” m.m.v. Ellen Spijkers (aroma zorg), Eveline Agema 
(theater) en muzikanten van muziekschool Gerard Boedijn. 
(er waren ongeveer 40 aanwezigen) 
 
Zondag 15 december ging het over de smaak onder het motto “Over de tong” m.m.v. 
Marco Pol (kok), Eva Jonker (dietiste) muziek en de columnisten Freek en Lammy. 
(27 aanwezigen) 
 
Zondag 19 januari vertoonden we de film “Troubled water” 
(aanwezig 50 personen ) 
 
Zondag 16 februari waren twee lekepredikers aan het woord: Egbert Ottens en 
Frederik de Groot. Muziek van Peter Zwart (aanwezig 40 personen) 
 
Zondag 16 maart ging het over de tastzin onder het motto “voelt u wel? M.mv. een 
verpleegkundige: Martine Kooistra en Marleen de Bruin (haptotherapeute) theater 
van Martijn Groenendijk , 2 violisten en een pianist van muziekschool Gerard Boedijn 
en een column 
(ongeveer 40 aanwezigen ) 
 
Zondag 27 april ging het over het zesde zintuig onder het motto “ik zie ik zie wat jij 
niet ziet” m.m.v. Edwin de Herder en een aantal ervarings-deskundigen (ongeveer 50 
bezoekers) 
 
Zondag 18 mei is de afsluiting onder het motto “Buiten zinnen  
Met muzikale medewerking van “Hale Bopp 4” (Ongeveer 35 aanwezigen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seizoen 2014-2015: Thema: leven met gevoel 

 
Zondagmiddag  21 september ging het over ontroering onder het motto “laat je 
raken”. M.m.v. Mieke van Sprundel, Ron Rote e.a. Er waren ongeveer 65 bezoekers 
 
Zondagmiddag 19 oktober ging het over boosheid onder het motto “wijzer omgaan 
met woede”. M.m.v. Til en Michiel  Broersen en Ed Nouwen. Er waren 35-40 
bezoekers 
 
Zondagmiddag 16 november ging het over machteloosheid onder het motto “wij zijn 
niet machteloos”. M.m.v. Alco  Scholl    Er waren ongeveer 40 bezoekers 
 
Zondagavond 14 december draaiden we de film “Adam’s apples” 
Er waren ongeveer 40 bezoekers. 
 
Zondag 18 januari ging het over verdriet onder het motto “slikken of snikken?” 
M.m.v. Marjoke Laan en Ineke Ruiter. Er waren ongeveer 45 bezoekers. 
 
Zondag 15 februari ging het over angst onder het motto “Niemand is niet bang”. 
Met muzikale medewerking van het Grote Waalkoor en columnist Ton Heijboer 
40 bezoekers 
 
Zondag 15 maart ging het over ergernissen onder het motto “Groen en geel”. 
m.m.v. muziekschool Gerard Boedijn en columnist Lammy Taanman 
40 bezoekers 
 
Zondag 19 april ging het over blijdschap onder het motto: “Waar wordt u blij van?” 
Met muziek van Hans Weenink, theater van Martijn Groenendijk en veel 
ervaringsverhalen. Ongeveer 40 bezoekers 
 
Zondag  17 mei ging het over bevlogenheid onder het motto “Wat bezielt jou” 
Met muziek van Gerlieke  Aartsen, Spiro Musica en vele anderen 
Ongeveer 70 bezoekers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seizoen 2015-2016: Thema: Vragenderwijs 

 
Zondagmiddag 20 september ging het over veiligheid onder het motto ”Voel jij je nog 
veilig?” Met medewerking van mw. van Dijk, Reinder Idema en Peter Biggelaar, 
columns van Janicka de Jong en Ron Rote,muziek van Echo.Aanwezig: 55 personen 
 
Zondagmiddag 11 oktober ging het over maakbaarheid onder het motto: “de 
maakbare samenleving bestaat, toch?” M.m.v. Wil Carpentier en een koor. 
Aanwezig: 60 personen. 
 
Zondagmiddag 15 november ging het over kwetsbaarheid onder het motto “Hoe 
kostbaar is een kwetsbaar mens?” M.mv. bewegingstheater, muziekgroep Agge 
Nebisj. Aanwezig: 50 personen 
 
Zondagavond 13 december vertoonden we de film “Le gamin au vélo” 45 personen 
 
Zondagmiddag 17 januari ging het over zoeken naar zin onder het motto “Zoekers 
zijn we, vindt u niet?” Muziek van Jan Zuidema en Paula Snoeijer, theater van Erik 
Post en een column van Ton Heijboer. Aanwezig 60 personen 
 
Zondagmiddag 21 februari ging het over kiezen onder het motto “Waarom kies je wat 
je kiest?” Met medewerking van Jan Olijve, Cees Mak, Han Neef en Esméé, een 
column van Lammy Taanman en muziek van dwarsfluitkwartet Gerard Boedijn. 
Aanwezig: 45 personen 
 
Zondagmiddag 20 maart ging het over respect onder het motto “Waarvoor heb jij 
respect?” Met medewerking van Wim Maas, Jannie van der Schors en Bas. Muziek 
van Zingenderwijs en 55 aanwezigen.  
 
Zondagmiddag 17 april ging het over loslaten onder het motto “Loslaten als 
houvast?” M.m.v. Gert ToeS, Dirk Brant en Dirk Beemster, muziek van Gerlieke 
Aartsen en Noortje Vredeveld, Aanwezig: 55 personen 
 
Zondagmiddag 22 mei ging het over de reis van ons leven onder het motto “Wie wijst 
ons de weg?” Met medewerking van Oguz Copel, Douwe Kamstra en Christel 
Kerssens. Muziek van Peter Zwart en theater van Martijn Groenendijk. Aanwezig: 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seizoen 2016-2017  Thema: Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 

 
Zondagmiddag 18 september ging het over allerlei vormen van strijd onder het motto 
“Vecht u ook tegen de bierkaai?”  Over Amnesty International ging het, maar ook 
over Israelische vechtsport en verslaving  Aanwezig: 35 personen 
 
Zondagmiddag 16 oktober ging het over werken in relatie met automatisering, 
robotisering en digitalisering onder het motto “Ingewerkt of er uitgewerkt?” 
M.m.v. Leo Huisman, Bas van Velzen, Linda, Carol en Kurt. Muziek van Hans Laduc 
en een column van Ron Rote. Aanwezig: 25 personen 
 
Zondagmiddag 20 november ging het over bidden en mediteren onder het motto 
“Baat het niet…?” Met 4 sprekers uit 4 tradities o.a. Rooms Katholiek en Islam. 
Muziek van Horamarim en een column van Ton Heijboer. Aanwezig: 40 personen 
 
Zondagavond 18 december vertoonden we de film “Le fils de ‘l Autre”. Aanwezig 45 
personen 
 
Zondagmiddag 15 januari ging het over lachen en huilen onder het motto “Wat valt er 
nog te lachen…?” M.m.v. Wil Visser, Mariska Appelman en Martin Weel, muziek van 
het saxofoon kwartet Peter Chatelon en een column van Lammy Taanman. 
Aanwezig: 50 personen 
 
Zondagmiddag 19 februari ging het over de kunst van het troosten onder het motto 
“Bakkie troost?” M.m.v. Henk Groenewegen, Klaas Kloppenburg (dirigent Pisakoor), 
muziek van Gerlieke Aartsen en Noortje Vredeveld en een verhaal van Erik Post. 
Aanwezig: 50 personen 
 
Zondagmiddag 19 maart ging het over spreken en luisteren onder het motto “Hoor jij 
wat ik niet zeg?” M.m.v. Douwe Kamstra, Annet van der Burg, muziek van Voci 
d’Angeli en een column van Lammy Taanman. Aanwezig: 50 personen 
 
Zondagmiddag 23 april ging het over bewonderen onder het motto: “Wie bewonder 
jij?” M.m.v. Theo Valk, Johan Goosens, Dorine Taanman en Anton Greefkens, 
muziek van Jelmer Zuidstra, Paula Snoeijer, Anton Greefkens en Noa Trabold. 
Theater van Martijn Groenendijk. Aanwezig: 30 personen  
 
Zondagmiddag 14 mei vierden wij ons 10 jarig bestaan in de Oosterkerk m.m.v. Spiro 
Musica, UpTight, Frederik de Groot en vele anderen.  Aanwezig: 150 personen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seizoen 2017-2018  Thema: Leef-tijd 
 
Zondagmiddag 24 september ging het over allerlei vormen van spanning en 
ontspanning onder het motto: “Neem de tijd”. M.m.v. Chinook Cover (karate als 
levensstijl en Helene Noordeloos (mindfull trainer). Muziek van Arja Kraal en Paula 
Snoeijer en theater van Ron Rote en Freek Groenendijk. Aanwezig 35 personen 
 
Zondagmiddag 15 oktober ging het over de leefwereld van jongeren onder het motto: 
“Je bent jong en je wilt wat!” M.m.v. Sterre de Grijs, Lex v.d. Heuvel, Maarten Visser 
en Auke-Jan Mulder. Muziek van Ronald Spanjaard c.s. Aanwezig 35 personen. 
 
Zondagmiddag 19 november ging het over kinderen en kind-zijn onder het motto: 
“Het kind dat we waren, het kind dat we zijn”. M.m.v. Noor, Jette, Moos Tom, Pien, 
Inge Stekete, Tim en Feitze Vogel vaders muziek van Uptight en een column van 
Lammy. 70 bezoekers 
 
Zondagavond 17 december draaiden we de film “I, Daniel Blake”. 30 bezoekers. 
 
Zondagmiddag 21 januari ging het over scharniermomenten en omslagpunten in het 
leven onder het motto: “Het gaat vaak anders dan je had gedacht”.  M.m.v. Frans 
Kramer, Jim Mcgee, zang van Monicque de Meza en theater van Martijn 
Groenendijk. 50 aanwezigen 
 
Zondagmiddag 18 februari ging het over de dilemma’s van de middelbare leeftijd 
onder het motto: “Goed hoor, maar wel druk” M.m.v. Samir Bashira en Roeland 
Breevoort, muziek van Gerlieke en Noortje en verteltheater Erik Post. 25 personen. 
 
Zondagmiddag 18 maart ging het over de tijdgeest onder het motto: Nemen wij de tijd 
of neemt de tijdgeest ons? M.m.v. Susanne Noppert, Karin van ’t Klooster en Rogier 
van Dokkum, muziek van Fullhouse, bewegingstheater en een column van Ton 
Heijboer. 40 aanwezigen. 
 
Zondagmiddag 22 april ging het over de zin van het leven onder het motto: “Wanneer 
is een leven voltooid?” M.m.v. Mirjam Scholten, Daniel Vrolijk en Klaas Kloppenburg. 
Muziek van het Pisakoor, Freek Groenendijk en Ron Rote als columnisten. Aanwezig 
40 personen 
 
Zondag 27 mei stonden we stil bij de manier waarop wij in het leven staan onder het 
motto: “Hoe kijk jij naar de toekomst?” M.m.v. Mareille Duijn, Fie Teymant, Ahlam 
Mhamadia en Elisabeth Wentzel, muziek van Jan Valkenier en Marjonlein ten Cate 
en een bijdrage van Marco Holt. 35 personen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Seizoen 2018-2019  Thema: Kan het ook anders? 
 

Zondag 23 september ging het over andere religies onder het motto: ‘Een stok om op 
te steunen, niet om mee te slaan. M.m.v. de voorzitter van de Turkse moskee 
(Djengis), de voorzitter van het parochiebestuur (Stephan Bommer en Anne Maria 
van Hilst (liberale synagoge Amsterdam). Muziek van het Schoorkoor, theater van 
Ron en Freek. 50 aanwezigen. 
 
Zondag 21 oktober ging het over uiteenlopende talen onder het motto “De éne taal is 
de andere niet”  M.m.v. Yuri Konter en Kiki Faber (de taal van de muziek), Martien 
Weel (de taal van de stilte) en Annet van der Burg (de 5 talen van de liefde) 
Ongeveer 40 aanwezigen 
 
Zondag 18 november ging het over andere vormen van zorg onder het motto “Zorgen 
over de zorg” M.m.v. Jeannet Koch (buurtzorg), Astrid Renckens (hospice) en Wil 
Groenendijk (Pisa) Collumns van Ron, Ton en Bontsje en muziek van Gelieke 
Aartsen en Noortje Vredeveld. Ongeveer 40 personen.  
 
Zondag 16 december draaiden we voor 30 personen de film “Manchester by the sea” 
 
Zondag 20 januari ging het over andere vormen van onderwijs onder het motto 
“Modern onderwijs: georganiseerd geheugenverlies?” m.m.v. Harry Toebes en 
Rosanne Jurissen. De muziek was van Hale Bop 4 en de column Harry van Veen. 
Aanwezig: 50 personen  
 
Zondag 17 februari ging het over het energievraagstuk onder het motto “Heb jij nog 
energie?” M.m.v. Fred Gardner en Gerard Weel. Muziek van Paula Snoeijer en Arja 
Kraal. Ongeveer 30 aanwezigen. 
 
Zondag 17 maart ging het over uiterlijkheden onder het motto “de goedkoopste 
facelift is een lach?” M.m.v. Julius Oud, Wil Visser en Simone Vrolijk. Muziek van het 
koor Balance én bewegingstheater. Ongeveer 60 aanwezigen 
 
Zondag 28 april ging het over keuzestress m.m.v.  Dorine (zang), Ana Khadem 
Aljamie (gitaarmuziek) en levensverhalen van Nelleke Beenker en Jan Olijve. 
Theater van Ron Rote en samenzang (ik zou weleens willen weten) 40 aanwezigen 
 
Zondag 19 mei ging het over andere vormen van kapitaal onder het motto “Hoezo 
draait alles om geld?” m.m.v. Marjolijn Dole en Wouter Hakhof als sprekers, de band 
Prima Vera, het koor Ooker en theater van Peter Groenendijk. Ongeveer 75 
aanwezigen. 
 

 

 
 
 



Seizoen 2019-2020  Thema: Werk en privé 
 
Zondag 22 september ging het over de vraag: wat noem jij werk? En spraken we 
over het verschil tussen betaald en onbetaald werk m.m.v. Debby van Dokkum en 
Bas van Velzen, theater van Freek, column van Ron en muziek van een blazers-
ensemble van Gerard Boedijn. Er waren ongeveer 40 personen. 
 
Zondag 20 oktober ging het over bloedbanden en erfelijkheid onder het motto “Het zit 
in de familie”. Muziek was er van het Enkhuizer Barok ensemble, een column van 
Johan Goosens en gesprekken met Peter, Pleunie en Wil van der Molen, Lotte Laan 
en Sanders en Susan Anneveld. Ongeveer 45 aanwezigen 
 
Zondag 17 november ging het over familiebedrijven en dilemma’s en het thema was 
“Werk en privé” met Bert Butter en Hannie van Lent (Startwijzer), muziek van Anima 
Mea een column van Ron en Expreszo theatersport. Ong. 30 personen aanwezig 
 
Zondag 15 december draaiden we de film “The railway man” ong. 30 personen 
 
Zondag 19 januari ging het over het verschil tussen familie en vrienden en op de 
poster stond: “Knellende banden?” met muziek van Noortje en Gerlieke, een column 
van Ton Heijboer en 5 korte persoonlijke verhalen. Ong. 35 aanwezigen 
 
Zondag 16 februari gingen we speeddaten en spraken we over de vraag “Wat 
betekent werk voor jou?Daarnaast was er een column van Lammy, muziek van een 
trio hobo – fluit van de Herleving en twee jonge sprekers: Lucas Mokveld en Levi van 
Berkel. Er waren ruim 30 personen. 
 
De bijeenkomsten van maart, april en mei werden door de Corona-crisis afgelast 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Seizoen 2020-2021  Thema: Op verhaal komen 

 
Zondag 20 september spraken we over leugen en bedrog en de zoektocht naar 
waarheid onder het motto: “Wat is waar?” Met prachtige muziek van Gerlieke Aartsen 
en Noortje Vredeveld, Ron als columnis ten als sprekers Wim Maas, Martin menger 
en Simon Broersma. Er waren ongeveer 40 bezoekers 
 
Zondag 18 oktober 2020 was er een gesprek met mensen uit verschillende religieuze 
tradities (Jodendom, Christendom, Boedhisme en Hindoeisme) onder het motto: “Wat 
bezielt ze?”Met muziek van Myrthe Bijlsma, Bas van Velzen, Frank Vissesr en Anne 
Maria van Hilst als sprekers én er was bewegingstheater van Tineke c.s. 30 
bezoekers. 
 
De bijeenkomst van november werd vanwege Covid 19 afgelast. 
 
Zondag 30 mei was er een Engel van Hoorn met muzikale medewerking van Yuri en 
Kiki en Myrthe Bijlsma, interviews met Joki Harms, Moos en Levid en Tanja Koopen 
De column was van Lammy 
 
 
Seizoen 2021 – 2022  Geen jaarthema: 
 
Zondag 26 september ging het over machteloosheid en moedeloosheid onder het 
motto: In gesprek met de machteloze burger. Er was muziek van Marlies van 
Gangelen en Glenn Liebaut, van Geanne van Soelen en Hans Malagride, 
gesprekken met Geert Oosterhuis en Arnoud Schaake en bijdragen van Peter 
Groenendijk en Bontsje Vogel. Ongeveer 40 aanwezigen 
 
Zondag 6 maart ging het over verkiezingen onder het motto: waarom zou je nog 
stemmen? Er was muzikale mederwerking van Yri Konter en Kiki Faber en van Jan 
Zuidema en Paula Snoeijer. Sprekers: Burgemeester Nieuwenurg, Anton Greefkes 
en Levi Noé. Ongeveer 35 aanwezigen. 
 
Zondag 15 mei: ging het over bijzondere initiatieven in een geïndividualiseerde 
wereld onder het motto: “Ikke, ikke, ikke en de rest”.  Met improvisatie theater van 
Expreszo en muziek van Mirjam Rietberg en Gerlieke Aartsen. Sprekers: Ilse de 
Bruin, Urmie Seedorf en Emiel Zweet. Er waren ongeveer 40 aanwezigen. 
 
 
Seizoen 2022 – 2023  Thema: De tijd van je leven 
 
Zondag 2 oktober ging het over allerlei vormen van stress en ontspanning onder het 
motto: “Neem de tijd” Muzikale medewerking: “Hale Bopp 4” Inhoudelijke bijdragen 
van Anne Marie Meijer en Lida Pauw. De column was van Lammy Vriesinga 
 
 



Zondag 11 december ging het over de vraag wat de geschiedenis ons heeft geleerd 
onder het motto: “Is geschiedenis verleden tijd?” Muzikale medewerking: Tugela trio, 
sprekers Arnoud Schake, Ron Rote en Freek Groenendijk 
 
Zondag 15 januari vertoonden we de film “Becoming Astrid” 
 
Zondag 12 maart ging het o.a. over omgaan met conflicten en polarisatie en over de 
vraag: “Hoe laat is het volgens jou?” met muzikale medewerking van muziekschool 
Gerard Boedijn en van Jan Valkenier, spreker Jan Olijve, cabaret van Ron en Ton en 
2 Youtube filmpjes  
 
Zondag 14 mei ging het over de verschillen tussen vroeger en nu onder het motto: 
“Vroeger was er sociale controle…” Muziek van Gerlieke Aartsen en Mirjam Rietberg, 
Inhoudelijke bijdrage van Marion van der Bijl en de column van Peter  Groenendijk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De jaarthema’s op een rijtje: 
 

1. Wie moet je geloven? 
2. Wat maakt het verschil? 
3. Waar gaan we naar toe? 
4. Terug naar de bron 
5. De 7 hoofdzonden 
6. Op zoek naar de grens 



7. Zintuiglijk leven 
8. Leven met gevoel 
9. Vragenderwijs 
10. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 

11. Leef-tijd 
12. Kan het ook anders? 
13. Werk en privé 
14. Op verhaal komen 
15 Actuele thema’s: machteloosheid,    

     verkiezingen en individualisering 
16 De tijd van je leven 

 
 
 
 
 
 
 


	18 september verkenden we het thema ijdelheid of hoogmoed tegenover nederigheid. We staan stil bij uiterlijkheden, maar ook bij allerlei andere aspecten van dit thema. Muzikale medewerking werd verleend door de Hale Bopp 4 (40 personen)
	16 oktober ging het over Lust en onkuisheid tegenover kuisheid. En we dachten na over de achterliggende onderliggende gedachte. Muziek van muziekschool Gerard Boedijn  (25 personen)
	20 november stonden we stil bij de hebzucht de hunkering naar méér als tegenhanger van de gul-heid. Het theater werd verzorgd door Frederik de Groot. Muziek en zang door het Pieter Tensen Trio (55 personen)

